Als ik de dagen niet meer weet, als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen vergeet, zodat ik onherkenbaar ben.
Herinner mij dan stralend in de zon vol levenskracht toen ik alles nog kon.

Dankbaar voor de liefde waarmee hij ons altijd omringde,
delen wij mee dat van ons is heengegaan mijn lieve man, zorgzame vader en opa

Petrus Joseph Pouw
~ Piet ~

Deventer, * 7 juli 1934 Gouda, T 16 juni 2023

Miny
RoosjeT

Jeroen en Rhonda
Odinah en Vania

Jelle en Jamie,
" Noiyah en Elifah

Anne-Marie en Kris

We nemen in besloten kring afscheid van Piet op maandag 26 juni.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe 'n beetje

en alle beetjes die je stierf

't is vreemd,

maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste eindje toe.

Toon Hermans
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