Als iets stuk gaat
ontdek je pas hoe heel het was.

“Ik had graag nog een paar jaar willen leven,
maar dat is me niet gegund. Het is goed zo”

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare
herinnering en gesterkt door zijn eigen woorden
nemen wij afscheid van

Dick Kenbeek

* Alphen aan den Rijn, T Gouda,
23 september 1946 7/ januari 2024

Elly Kenbeek - den Boer

Jeroen en llse
Kas
Jop
Noek

Evelien

Maandag 15 januari om 13.00 uur bent u welkom
bij de uitvaartdienst in de parochiekerk
St. Franciscus van Assisié, Kapellestraat 15 te
Oudewater. Aansluitend begeleiden we Dick naar de
R.K. Begraaiplaats aan de Waardsedijk te
Oudewater.

Na afloop bent u welkom voor een samenzijn in
Broeck, Broeckerstraat 20 te Oudewater.

Correspondentieadres:

Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Kenbeek,
( Tros 18, 3421 KR Oudewater




