Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde
We moeten je loslaten maar blijven verbonden

Jan Lowik
“Zeg maar Jan”

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger van de stad Gouda

Almelo, 9 juli 1945 Gouda, 26 april 2026

Sterven is verhuizen van de buitenwereld
naar het hart van de mensen die van je houden

Anneke
Hans en Stijntje
Lara
Mark
Karin en Marco
Ella en Ties
Andrea

Er vindt een informele herdenkingsbijeenkomst plaats op
maandag 4 mei van 17.00 tot 18.30 uur in de Gouwekerk, Hoge
Gouwe 39 in Gouda. Hier is ook gelegenheid tot condoleren.
Geen bloemen maar liever een tastbare herinnering zoals een
korte tekst, anekdote of foto.

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.
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